Gedaan wat je wilde doen
Gezegd wat je wilde zeggen
Gerzien wat je wilde zien

Het had nog langer mogen duren

Francois HEYLEN

Weduwnaar van

Anna HOREMANS

Geboren te Hennuyeres op 11 december 1928
en overleden in het H. Hartziekenhuis te Mol op 3 februari 2017.

Lid van de Kerkuilwerkgroep Viaanderen en
Natuur- en milieuvereniging De Gagel
Voormalig wagenbouwer van Rozenberg Lichtstoet

Het afscheid vindt plaats in infieme kring.

U kan een groet brengen aan Francois op DONDERDAG 9 FEBRUARI
van 19 tot 19.30 uur in het funerarium Vanhoof, Turnhoutsebaan 59,
Mol (parking via Bossestraat).

Rouwadres: familie HEYLEN - HOREMANS
www.vanhoofuitvaartzorg .be

Maar je hebt genoten van je hele leven.

Dit melden u:

Julien en Chantal BUKENBERGS - HEYLEN
Zijn kinderen

Julie BUKENBERGS en Evert JORIS

Laura BUKENBERGS en Pieter-Jan BOECKX
Zijn kleinkinderen

Zijn verdere familie en aanverwanten

Vanhoof begrafenissen, Turnhoutsebaan 59, Mol 014/31.12.84 www.vanhoofuitvaartzorg.be



